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‘Sommige

mensen
verkla!,'eit(me voor gek

dat ] het

de duiven

opneem’

Aash (32) heeft een missie én een droom. Haar missie is om zoveel
mogelijk duiven te helpen en haar droom is om dat in de toekomst niet
meer alleen te hoeven doen. Duivenmoeder Aash, zoals ze liefkozend
genoemd wordt door mensen die haar kennen en bezig zien,
is een vertrouwde verschijning in Rotterdam.

Tekst: Lydia Zittema - Foto: Kim Udin
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!- Is kind wilde ik altijd met en voor dieren
werken. Dat is eigenlijk het enige waar ik
spijt van heb, dat ik geen dierenarts ben

geworden. Tk werd makelaar, maar ik ontdekte

dat deze harde, commerciéle wereld niets voor
mij is, dus daar heb ik mijn ontslag genomen.

Sinds vorig jaar heb ik een dagtaak aan het

redden van duiven en dat past helemaal bij me.

Mijn ouders hebben niet veel met dieren, bij ons

thuis werd er niet gesproken over respect en

alleen maar om winstbejag als het gaat om ons
contact met dieren? Wat zegt ons gedrag ten
opzichte van dieren over onszelf?”

Rampzalig

“Vorig jaar zomer viel me op straat voor het eerst
een manke duif op. Ik zag dat zijn pootje verstrikt
was in draad. Tk kon het niet over mijn hart
verkrijgen door te lopen, ik wilde hem helpen. Ik
ving hem en bevrijdde hem. Mijn interesse voor

Mensen kunnen een duif in nood bij me melden
en dan ga ik daar naartoe om te doen wat ik kan

compassie voor dieren. Wel
bezochten we als gezin af en toe de
kinderboerderij bij ons in de buurt.
Ik vond het geweldig daar, ik weet
nog dat ik altijd de kippen aaide.
Toen we een keer thuiskwamen na
het bezoek aan de kinderboerderij
stond er kip op het menu. Tk was
acht jaar en een heel gevoelig kind.
'Kijk, vertelde mijn vader, ‘dit is ook
een kip, net zoals je vanmiddag
geaaid hebt, maar de kippen die we
eten, zien nooit daglicht en voelen
nooit regendruppels op hun veren
zoals die op de kinderboerderij.

Tk wist niet wat ik hoorde. Tk kon
gewoon niet geloven dat de kip die
we op gingen eten, geleefd had. Tk
was totaal in shock. Vanaf dat
moment heb ik nooit meer vlees of
vis gegeten. Zuivel nam ik toen nog
wel, maar toen ik in 2017 de
waarheid ontdekte over het
dierenleed dat hiermee gepaard gaat,
stopte ik daar ook mee. In de jaren
daarna ging ik me steeds meer
verdiepen in dierenwelzijn. Tk wilde
alles weten. Ik ging me ook afvragen
waar wij als diersoort mens eigenlijk
staan in de wereld, waar ons
superieure gevoel vandaan komt en
wat we daarmee doen. Draait alles

duiven was gewekt. Ik ontdekte dat de vogel die
ik gered had, een zogenaamde stringfoot had en
ook dat dat heel vaak voorkwam. Als je goed om
je heen kijkt, zie je dat veel stadsduiven
gehandicapt zijn aan een of beide pootjes. Ze
raken verstrikt in touwtjes, draad, netjes, visdraad
en flosdraad en dat heeft rampzalige gevolgen.
Ook mensenhaar kan een duivenpoot zwaar
verminken. Sommige vogels verliezen een teen,
meerdere tenen of een poot hierdoor, anderen
moeten uiteindelijk zelfs beide pootjes missen.
Het is een pijnlijk proces als een teen of voet
afsterft. Tk ontdekte ook dat er veel
misverstanden bestaan over duiven. Zo zouden
het vieze dieren zijn die ziektes over kunnen
dragen, iets wat wetenschappelijk allang weerlegd
is. Veel mensen hebben een afkeer van duiven en
een beeld dat totaal niet klopt. Daarmee doe je dit
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intelligente dier tekort. Ook duiven verdienen
respect, hulp en bescherming, maar sommigen
praten over duiven alsof het geen dieren met een
ziel, hart en gevoel zijn. Misschien is het
onwetendheid of zien mensen het simpelweg
niet, dat zou kunnen, maar er zijn er ook die hun
minachting voor duiven echt laten blijken. Zo zijn
er fietsers en scooters die moedwillig met hoge
snelheid door een zwerm duiven heen rijden, er
zijn voetgangers die naar de duiven schoppen en
ouders die hun kinderen lachend de duiven na
laten jagen. Als ik hier vervolgens iets van zeg
krijg ik vaak scheldwoorden naar mijn hoofd en
een enkele keer word ik zelfs bedreigd. Werkelijk
onbegrijpelijk vind ik dat. Sommige mensen
verklaren me voor gek dat ik het voor deze dieren
opneem. Het is toch maar een duif, zeggen ze
dan, maar elk leven is er een. Teder duivenvoetje
telt voor mij. Mensen hoeven niet van duiven te
houden, maar een beetje begrip en compassie
tonen en stoppen met het vertellen van
onzinverhalen zou al geweldig zijn.”

Liefste wens

“Gelukkig krijg ik ook veel complimenten voor
wat ik doe, zijn er mensen die hartverwarmende
berichten sturen, of me bijvoorbeeld vogelvoer
schenken. Vanaf vorig jaar zomer draait mijn
leven om de duiven en ben ik zeven dagen per
week onderweg om ze te helpen. Ik bezoek hun
verzamelplaatsen, ga op een bankje zitten met
wat voer en kijk welke dieren hulp nodig hebben.
Duiven met een stringfoot vang ik en bevrijd ik, ik
heb er inmiddels honderden geholpen. Als een
dier te ziek of zwak is om op straat te blijven,
neem ik het mee naar huis om het te verzorgen
en te laten revalideren. De duiven van de
groepen die ik bezoek kennen me inmiddels, als
ik aan kom fietsen, vliegen ze al naar me toe.
Behalve mijn bekende duiven bezoek ik ook
duiven waarover ik een melding krijg. Mensen
kunnen een duif in nood bij me melden en dan
ga ik daar naartoe om te doen wat ik kan. Tk heb
een meer dan fulltime baan aan de duiven en dat
is best heftig soms. Het is meer werk dan ik
alleen aankan. Ik zou dolblij zijn met hulp. Er
moeten toch mensen te vinden zijn die me willen
helpen. Een paar uur per week zou al geweldig
zijn. Ik hoop dat ze zich zullen aanmelden op
mijn site, ze zijn van harte welkom. Met een team
van bevlogen duivenliethebbers het leven van
deze bijzondere vogels kunnen verbeteren, dat is
mijn liefste wens.” M
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